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Dit huis van hout en steen,  
dat stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
Welkom 
Welkom iedereen.  
We hopen dat jullie hier kunnen thuiskomen. 
 
Lied 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
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WELKOM ! 



Bidden we om Gods nabijheid 
God wil in de harten van mensen wonen.  
Hij wil van ons bewogen Christenen maken.  
Wij willen een geloofsgemeenschap zijn  
die ramen en deuren openzet 
omdat wij ervaren dat mensen ontvangen,  
geluk brengt. 
Maar soms willen we rustig thuis  
in onze cocon zitten en alle onheil  
buiten houden, 
hebben we angst voor hét onbekende, 
of dé onbekende. 
Daarom bidden we: 
 

God, help ons om ons niet af te sluiten  
van mensen die we niet kennen. 
Dat we zieken, mensen die anders zijn, 
of zij die niet meekunnen in onze maatschappij,  
toch de aandacht geven die ze verdienen  
zodat ook zij zich thuis voelen  
in onze gemeenschap en in onze bewegingen. 
Dat vragen wij U, door Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Lofprijzing 
God van Leven en Licht, wij loven en danken U  
omdat Gij ons de mogelijkheid geeft  
om hier thuis te komen. 
 
Wij loven en danken U, Jezus,  
omdat Gij hebt gezegd: 
“waar twee of drie in mijn Naam samen zijn,  
daar ben Ik in hun midden”. 
 
Wij loven en danken U, Geest van God,  
die woont in het hart van mensen  
en het maakt tot uw huis. 
 
Lied   



Gebed 
Goede God,  
Gij wilt dat alle mensen leven in uw liefde, 
Gij wilt wonen in het hart van deze gemeenschap.  
Schenk ons de Geest die voor ons uitgaat,  
de Geest die diep in elk van ons leeft  
en ons verenigt tot uw volk,  
één van hart en ziel in Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Lezing 
Als God een huis was, 
zou het een huis zijn met plaats voor iedereen... 
 
Lied jaarthemalied, tekst Lieve Vd Gucht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment met de kinderen 
 
Evangelie  Johannes 14, 1 – 6   
laten we voor dit bijzonder moment rechtstaan 
en drie kruisjes maken: 
Jezus, ik denk aan jou, Jezus, ik spreek over jou,  
Jezus, ik hou van jou, 

 
Homilie 
 
Stukje muziek  
 
Voorbeden 
Wij bidden voor alle mensen die geen fijne thuis 
hebben, omdat hun huis niet bewoonbaar is  
of omdat ze geen betaalbare woning vinden. 
Dat de overheid ook naar hen kijkt  
zodat zij toch een plaats krijgen  
waar ze zich thuis voelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij bidden voor alle mensen  
die een groot hart hebben voor anderen,  
die met een lief woord  
en een warm gebaar anderen onthalen. 
Dat ze de moed niet opgeven  
wanneer het eens mislukt, 
en zij zich gedragen weten door God  
en door onze gemeenschap. 
Laat ons bidden, … 
 
Wij bidden voor alle vrijwilligers  
van onze bewegingen en werkgroepen. 
Dat ze door hun inzet zorgen  
voor een betere wereld 
waar iedereen kan thuiskomen, wie ze ook zijn. 
Laat ons bidden, … 
 
Wij bidden voor onze vormelingen  
die hun weg zoeken in deze wereld  
vol reclame en uitvindingen,  
dat ze de weg vinden naar elkaar  
en naar de mensen rondom hen. 
 
Wij bidden voor onszelf: 
dat we blije zijn met wie blij is 
en aandacht hebben voor onze zieken. 
We bidden voor hen die iemand missen (…), 
voor hen die een intentie vragen (…). 
Open de deur van ons hart voor wie ons nodig heeft. 
Laat ons bidden, … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is  
om te wonen: zonder ruzie, zonder verdriet. 
 

Ik wil geloven in een wereld, waarin iedereen  
vriend is met elkaar,  
een wereld zoals God hem geschapen heeft. 
Ik wil geloven dat wij samen  
die wereld kunnen bouwen. 
 
Ik wil geloven, dat God ons helpt met zijn Geest,  
om te worden zoals zijn kinderen,  
en zo geluk brengen aan anderen.  
Ik wil geloven dat leven mogelijk is, 
zelfs wanneer mensen sterven. Amen. 



De vormelingen stellen zich voor 
 
Offerande 
Jouw bijdrage, cash of via bankapp, 
helpt onze geloofsgemeenschap  
ter plaatse om vieringen zoals deze  
mogelijk te houden. Dank je wel! 
 

Gebed over de gaven 
Heer, onze God,  als kinderen van dezelfde Vader  
komen wij rondom deze tafel,  
we reiken elkaar de vreugdebeker,  
en delen het brood van vrede. 
Wij bidden U dat wij, gesterkt door deze gaven,  
groeien in het licht van Jezus Messias, onze Heer. 
Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Wij danken U, God, om de wondere wegen  
die mensen voor elkaar kunnen zijn,  
voor allen die Gij gezonden hebt  
om de weg te wijzen doorheen het leven. 
 

Wij danken U om uw aanwezigheid  
in goede en kwade dagen,  
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.  
Wij danken U om de mens Jezus,  
die ons voorgaat en nabij blijft  
en wiens Geest kracht is om te leven.  
 

Daarom willen wij U loven, God,  
samen met al wat leeft op aarde en in de hemel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niemand heeft U ooit gezien,  
maar elke dag is het duidelijk  
hoe Gij werkzaam zijt waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden, 
waar mensen kleine stappen zetten  
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 
 



Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 
de woorden die Hij sprak,  
waren uw woorden en worden nu de onze. 
Zijn keuze voor kleine mensen  
was uw keuze en wordt nu de onze. 
 

Hem willen wij hier noemen  
als inspiratie, 
als wegwijzer voor ons leven, 
als blijvende oproep om te blijven doen 
wat Hij heeft gedaan. 
 

Op de laatste avond van zijn leven (….) 
laten we voor dit bijzonder moment rechtstaan 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, verkondigen wij 
de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 

Daarom bidden wij U: beziel ons met uw Geest. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie  
weten wat groeikracht heeft. 
Dat wij midden de ontmoediging  
de fantasie bewaren en wegen blijven vinden  
naar de nieuwe toekomst  
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
 

God, daarvoor willen wij ons inzetten,  
Gij geeft ons de kracht en het vertrouwen  
dat we dit samen met U waarmaken, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 

Onze Vader   laten we hiervoor rechtstaan  
   en elkaar de hand reiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredewens 
 
Communie 
 



 
Slotgebed 
God, wij vragen U dat wij in dit nieuwe werkjaar  
vreugde en vriendschap ervaren; 
dat wij de deur van onze harten open zetten 
en iedereen zich welkom weet  
waar we samenkomen. 
Mag zo jouw Rijk van Liefde waar worden. Amen.  
 
Lied   

 

Dank U voor het wonder in mijn leven, 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 

Om even thuis te komen bij onszelf   
en in stilte te lezen C. Leterme 
Een aantal jaren geleden werd ergens in Engeland  
een schilderij onthuld. Hierop stond een man afgebeeld  
die voor een huis stond en op de deur klopte. 
De mensen die het schilderij zagen vonden het heel 
mooi. Toen merkte een aandachtige toeschouwer iets 
bijzonders op. Hij ging naar de kunstenaar  
die het schilderij gemaakt had en zei: 
‘Ik vind het een mooi schilderij,  
maar u bent iets vergeten. 
De deur waar de mand op klopt heeft geen klink. 
Hoe kan hij dan naar binnen gaan?’ 
De kunstenaar antwoordde: 
‘Die deur is de deur naar ons hart,  
ze kan alleen van  
binnenuit open  
gemaakt worden!” 



Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

 
  

 
 
  
 
  
 

Een huis voor alle  
werkgroepen en bewegingen. 

Neem het mee:  
kleur, versier het  

of zet er een tekst op 
en kom het terug brengen. 

We hangen ze allemaal  
graag op in de kerk. 

Dozen vol verhalen die de geesten openen, 
mensen verbinden en nieuwe verbeelding losmaken. 

Kaarten via het Davidsfonds of via het secretariaat  

 
Dank je wel om erbij  
te zijn vandaag. 
 
Drink je mee op de start? 


